
NHÓM TRẺ CÔNG GIÁO PHÁP NHẠC POP LOUANGE 

 

Sau Các Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, đặc biệt sau Ngày Quốc Tế 

Giới Trẻ lần thứ XV diễn ra tại thủ đô Roma trong khung 

cảnh Đại Năm Thánh 2000, ba anh em nhà họ Pouzin đã 

thành hình Nhóm Glorious. Đó là Aurélien, Benjamin và 

Thomas Pouzin gốc thành phố Valence ở miền Nam nước 

Pháp. Nhóm Glorious ngay từ đầu đã được sự hỗ trợ tích cực 

của Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng Giám Mục Lyon. 

Vào năm 2001 khi tụ họp tại nhà một người bạn, Ban Nhạc 

Glorious đã khởi đầu cho một cuộc phiêu lưu vừa nghệ thuật vừa thiêng liêng và thành hình Nhóm Trẻ 

Công Giáo Pháp ”Nhạc Pop Louange - Pop Chúc Tụng”. 

Nhóm Trẻ Công Giáo Pháp Nhạc Pop Louange họa theo âm nhạc được gợi hứng từ các Giáo Hội Tin Lành 

Mỹ và sáng tác các bài hát dựa trên các bản văn Kinh Thánh. Nhóm Glorious không viết Thánh Ca để 

dùng trong Phụng Vụ nhưng viết các bài hát có âm hưởng phụng vụ. Điều này có nghĩa là người ta có thể 

cầu nguyện khi nghe Các Bạn Trẻ Nhạc Pop Louange hát, nhưng không bắt buộc phải cầu nguyện khi 

nghe các bạn trẻ hát. Cầu nguyện tự nó đến khi nghe hát, ít ra là đối với những ai muốn cầu nguyện. 

Trở thành tông đồ trong thế giới hiện đại nơi xã hội tây phương bị tục hóa hôm nay chính là tin, cầu 

nguyện, chúc tụng và làm chứng. Đó là hiến chương hiện diện trong các bài hát của Nhóm Trẻ Công Giáo 

Pháp Nhạc Pop Louange tại Tổng Giáo Phận Lyon. Chính vì thế mà hàng tuần vào mỗi buổi tối thứ năm 

có đến hơn 300 bạn trẻ quy tụ nơi Trung Tâm Lyon để cùng với Nhóm Glorious chơi nhạc và ca hát. 

Về phần ba anh em nhà họ Pouzin thì họ tự hào xưng mình là tín hữu Công Giáo không hề mang mặc 

cảm. Nói thế không có nghĩa là ba anh em này muốn tách ra khỏi các tín hữu Công Giáo khác có lẽ có 

mặc cảm! Không! Họ chỉ muốn đơn sơ bày tỏ lòng nhiệt thành và cái năng động của tín hữu Công Giáo 

mà không cần hãnh diện phơi bày cái nhãn hiệu tín hữu Công Giáo của mình. Tuy nhiên, đã là tín hữu 

Công Giáo chân chính thì đương nhiên tự biểu lộ mình ra, cho dù điều đó phải trả giá bằng một lối sống 

gương mẫu, phải luôn luôn chu toàn bổn phận ngay trong đời sống nghề nghiệp cũng như trong đời 

sống cá nhân. 

Với ưu tư khuyến khích các bạn trẻ ”hâm mộ” đi đúng đường ở giữa lòng Hội Thánh, Nhóm Trẻ Pháp 

Glorious kêu mời các tín hữu Công Giáo dấn thân trong lãnh vực phục vụ tha nhân và sống Đức Tin một 

cách thông minh trí thức. 

Nhóm Glorious vẫn giữ nguyên nét mới lạ đặc thù với Nhạc Pop Louange gồm các bài hát chúc tụng lấy 

hứng từ các bản văn Kinh Thánh, đồng thời, làm một bước tiến xa hơn trong công cuộc biểu dương niềm 

tin nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ nhân loại, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Chính Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ nuôi dưỡng tâm trí, linh hồn và thân xác của mọi tín hữu Công Giáo. 



... ”Anh chị em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn 

năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của THIÊN 

CHÚA để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. 

Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với 

những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối 

tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó, anh chị 

em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của THIÊN CHÚA; như 

thế, anh chị em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững 

trong ngày đen tối. Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, 

mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say 

loan báo tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ 

đó anh chị em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, 

hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, 

tức là Lời THIÊN CHÚA” (Êphêxô 6,10-17). 

(”Prions en Église”, Calendrier Liturgique Aout 2011 (Année A), trang 244-246) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÂU CÓ GÌ QUÝ HƠN QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO! 

 

Đầu năm 1967, bà Svetlana Iosifovna Alliluyeva 41 tuổi - ái nữ 

của nhà độc tài Joseph Staline (1879-1953) - tự ý rời bỏ Mạc-

tư-khoa, thủ đô của Liên-Xô vô thần để xin tỵ nạn tôn giáo bên 

Hoa Kz. 

Quyết định này làm ngạc nhiên, nếu không muốn nói là gây 

công phẫn cho giới cầm quyền Mạc-tư-khoa lúc bấy giờ. Thêm 

vào đó là những lời tuyên xưng Đức Tin của bà, làm cho giới 

lãnh đạo Liên-Xô lúng túng và thẹn thùng không ít. 

Vừa đặt chân lên đất Hoa Kz, bà Svetlana trao ngay cho cảnh sát 

Mỹ bản tuyên ngôn sau đây. 

”Quyết định rời bỏ Liên Xô là một quyết định hoàn toàn cá 

nhân, dựa trên tâm tình riêng tư và những kinh nghiệm của 

chính tôi. Tôi không hề bị ai ảnh hưởng, xúi giục, khuyên bảo hay giúp đỡ, để tôi rời bỏ Mạc-tư-khoa .. 

Ngay từ thời thơ ấu, người ta đã dạy cho tôi biết về chủ thuyết cộng sản vô thần, và tôi đã tin vào chủ 

thuyết này, như bao người trẻ ngây thơ đáng thương khác của thế hệ trẻ chúng tôi. Nhưng rồi từ từ với 

thời gian, với tuổi tác và với kinh nghiệm, những xác tín của tôi cũng từ từ biến đổi. Thêm vào đó, tôn 

giáo đã hoàn toàn thay đổi con người tôi. Tôi sinh trưởng trong một gia đình vô thần, nghĩa là trong gia 

đình này, người ta không bao giờ nói đến THIÊN CHÚA, không bao giờ đề cập đến vấn đề tôn giáo. 

Nhưng khi lớn lên và trưởng thành, tôi nhận thức rằng, con người không thể sống mà chối bỏ THIÊN 

CHÚA trong con tim và trong tâm hồn mình. KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG THỂ ĐƯỢC! Từ nhận thức này, tôi 

tự tìm ra niềm tin vào sự hiện hữu của THIÊN CHÚA và tôi tin vào Ngài. Có thể nói đây là một khám phá 

hoàn toàn cá nhân, không do tuyên truyền hay giảng thuyết nào của ai cả”. 

Trước khi đến Hoa Kz, bà Svetlana dừng chân một thời gian ngắn tại Thụy Sĩ. Nơi đây, bà cố gắng không 

để ai bị kích thích tính tò mò về sự hiện diện của bà. Để được hoàn toàn ẩn kín, bà xin trọ nơi một nữ tu 

viện, nằm ở vùng phụ cận thành phố Fribourg. Sau đó bà chuyển sang trọ nơi Cộng Đoàn các nữ tu Thăm 

Viếng ngay trung tâm thành phố Fribourg. Tại đây, vào một Chúa Nhật, bà đến nhà thờ Chánh Tòa tham 

dự Thánh Lễ. 

Nhưng khi đặt chân đến Hoa Kz thì bà quyết định ra khỏi ẩn kín và thinh lặng. Bà chính thức công bố, 

ngay khi đến phi trường New York: 

- Tôi đến đây để được tự do diễn tả tư tưởng và tâm tình tôn giáo cá nhân, điều mà tại quê hương tôi, 

từng mấy chục năm qua, người ta luôn luôn tước đoạt, đe dọa và ngăn cấm. 

Rồi bà Svetlana Allilouieva, ái nữ của lãnh tụ độc tài Staline, vang bóng một thời của Liên Xô, buồn bã nói 

tiếp: 



- Ngoài những l{ do sâu xa liên quan đến tâm tình tôn giáo riêng tư 

khiến tôi buộc lòng phải rời bỏ Liên Xô để đến Hoa Hz xin tỵ nạn lương 

tâm, tôi không thể bỏ quên con cái tôi vẫn còn ở lại Mạc-tư-khoa. Nhưng 

tôi an tâm khi nghĩ rằng các con hiểu tôi và chúng thông cảm cũng như 

sẵn sàng chấp nhận thái độ và quyết định của tôi. Chính các con tôi cũng 

ao ước tự mình tìm ra chân l{ và đạt đến niềm tin vào THIÊN CHÚA. Tôi 

tha thiết nguyện xin THIÊN CHÚA soi sáng và giúp đỡ các con yêu dấu 

của tôi. Tôi đoan chắc rằng các con tôi không từ bỏ tôi và một ngày hạnh 

phúc nào đó, chúng tôi lại được may mắn gặp lại nhau. 

Ngày hôm nay, hẳn bà Svetlana Alliluyeva được toại nguyện, bởi vì Liên 

Bang Xô-Viết vô thần ngày xưa của bà giờ đây được tự do tôn giáo, tự do 

chấp nhận THIÊN CHÚA và tự do hành đạo. Đâu có qu{ gì hơn quyền tự 

do vừa căn bản vừa cao cả này! 

... ”Chúa đã cho con người sống một số ngày và một thời gian nhất định. Chúa đã ban cho họ có quyền 

đối với các vật trên trái đất. Chúa cho họ có sức mạnh giống như Chúa. Chúa dựng nên họ giống hình 

ảnh Chúa. Chúa cho họ 5 hoạt động giống như Chúa, rồi cả hoạt động thứ 6 là Trí Khôn, và hoạt động 

thứ 7 là Lời Nói giải thích các việc Chúa làm. Chúa cho họ Trí Khôn để phán đoán, Lưỡi để nói, Mắt để 

xem, Tai để nghe và Trái Tim để suy nghĩ. Chúa đổ đầy vào họ trí thức thông minh. Chúa dạy cho họ 

biết sự lành sự dữ. Chúa đặt Mắt Chúa vào lòng họ, để họ xem thấy công trình cao cả của Chúa, mà ca 

tụng những việc lạ lùng của Chúa đến muôn đời. Chúa cũng ban cho họ kiến thức và lề luật, để con 

người sống xứng đáng là con người và là con THIÊN CHÚA” (Sách Giảng Dạy 17, 2-11). 

(”MISSI Magazine d’Information Spirituelle et de Solidarite Internationale”, 5/1967, trang 190) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHÍNH ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ LÀM CHO TÔI ĐƯỢC TỰ DO 

 

Trong Đêm Canh Thức Vọng Phục Sinh, tại nhiều thánh đường thuộc 

Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế giới có nghi thức rửa tội cho người 

lớn. Các tín hữu tân tòng này thuộc đủ mọi lứa tuổi và thành phần xã 

hội khác nhau: từ bình dân tới trí thức, từ độc thân đến những người 

đã lập gia đình. Mỗi khuôn mặt mỗi chặng đường đưa tới Đức Tin và 

gia nhập Giáo Hội Công Giáo thật đa dạng và đặc thù. Xin giới thiệu hai 

tín hữu tân tòng thuộc giáo Phận Toulouse ở miền Nam nước Pháp. 

1/ Chị Nadège là bà mẹ gia đình trẻ tuổi. Chị Nadège lớn lên trong một 

gia đình không có óc bài giáo sĩ nhiều nhưng cũng không ưa giáo sĩ bao 

nhiêu. Đối với Chị, các tín hữu Công Giáo là những kẻ quá ngây thơ! 

Nhưng rồi mọi thành kiến của Chị bị đảo lộn khi Chị tiếp xúc với những 

bạn trẻ có Đức Tin sống động, đặc biệt khi Chị gặp và yêu Anh Marc, 

người chồng tương lai của Chị. Gia đình Anh Marc là một gia đình Công 

Giáo sống đạo chân thành. Nơi gia đình Anh Marc, vấn đề tôn giáo, niềm tin nơi THIÊN CHÚA được đề 

cập đến cách rõ ràng trong sáng. Sự kiện này khiến Chị Nadège tự đặt vấn đề và là bước đầu đưa đến 

cuộc hoán cải nội tâm. Chị thú nhận: 

- Tôi không thể nào xóa bỏ { nghĩ: ”Mình không thể sống mà không cần đến THIÊN CHÚA! Mình cần có 

một vì THIÊN CHÚA để được an ủi!” 

Bên cạnh tư tưởng này là hình ảnh dịu hiền của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Chị len-lén kín đáo cầu 

nguyện riêng với Đức Mẹ và nói lời tri ân Đức Mẹ. Chị Nadège tin rằng chính Đức Mẹ MARIA đã đưa Chị 

đến với Đức Chúa GIÊSU KITÔ và đến với bí tích Rửa Tội. 

Thời gian hai năm học giáo lý chuẩn bị lãnh phép rửa, ban đầu Chị Nadège cho là quá lâu. Nhưng rồi Chị 

thấy rằng đây là thời gian cần thiết giúp Chị đào sâu Lời Chúa, học hiểu Kinh Thánh. Lời Chúa giúp Chị có 

cái nhìn mới về con người. Chị nói: 

- Trước kia, Tin đối với tôi là đặt nền tảng trên một quyết định. Giờ đây tôi mới thấy rằng Tin là một cái 

gì có tính cách vừa trực giác vừa sâu xa. Dĩ nhiên nó không phải là điều luôn luôn dễ dàng. Người ta cứ 

tưởng rằng, đối với một tín hữu tân tòng thì Đức Tin là điều hiển nhiên. Nhưng không hẳn như vậy, bởi 

lẽ tôi vẫn còn có những giờ phút trống rỗng. Nhưng con đường đã vạch ra. Tôi không lùi lại đàng sau. 

Trái lại tôi tiếp tục thẳng tiến. Khi nào gặp khó khăn nghi ngờ, tôi ngước mắt nhìn lên Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ và tôi bước theo giáo huấn của Người. 

2/ Anh Mikael là một sinh viên gốc Nga. Anh được dạy dỗ trong đức tin chính thống giáo. Nhưng rồi lớn 

lên Anh từ từ rời xa tôn giáo cho đến khi sống kinh nghiệm một cộng đoàn đại kết nơi một trại hè bên 

Anh Quốc vào năm 2008. Lúc đó Anh Mikael đang theo chương trình Eramus (Chương trình trao đổi giữa 

các đại học thế giới). Anh ngỡ ngàng khám phá ra niềm vui trong sáng của các bạn trẻ Kitô. Khi trở về 



Toulouse, chính một giáo xứ sinh viên đã cống hiến cho anh hương vị tìm 

kiếm và nhất quyết bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Anh gặp lại khẩu 

hiệu ”Chính Đức Chúa GIÊSU làm cho tôi được tự do” mà Anh đã trông 

thấy trong thời gian theo chương trình Eramus. 

Một lần nữa, niềm vui của các bạn trẻ Công Giáo Pháp khiến anh tự đặt 

câu hỏi và cùng lúc, như là lời mời gọi anh gia nhập Giáo Hội Công Giáo. 

Với tư cách là một hướng đạo sinh và đã nhiều lần tham dự các buổi Gặp 

Gỡ Giới Trẻ do Cộng Đoàn Đại Kết Taizé tổ chức, Anh Mikael giống như 

một thửa đất tốt sẵn sàng tiếp nhận hạt giống Tin Mừng. Sau đó anh 

được hồng phúc gặp Cha Simon và giáo xứ Saint-Pierre-des-Chartreux. 

Tất cả trở nên rõ ràng. Anh quyết định làm cuộc hành trình tiến đến việc 

lãnh bí tích Rửa Tội. Anh cảm thấy thật hạnh phúc và tràn đầy tin tưởng 

vì Anh đã gặp được Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng mà giờ đây anh chọn Ngài làm trung tâm điểm cuộc đời 

anh. 

Rồi Anh Mikael muốn sống tràn đầy trong cộng đoàn nên xin tháp nhập vào tình huynh đệ của các sinh 

viên. Anh chính thức làm thành viên của giáo xứ sinh viên. Giờ đây đối với anh Mikael, Giáo Hội Công 

Giáo mang gương mặt của các bạn trẻ sinh viên đã tháp tùng anh trong lễ nghi Rửa Tội vào Đêm Vọng 

Phục Sinh 23-4-2011. Anh hăng say cùng mọi người hoạt động cho Nước THIÊN CHÚA. Anh cảm thấy 

thật hạnh phúc, một niềm hạnh phúc biểu lộ ra bên ngoài trên gương mặt tươi vui. 

Sau khi trở thành tín hữu Công Giáo anh sẵn sàng ra đi phục vụ tha nhân. Năm 2012 anh sẽ hợp tác với 

một tổ chức từ thiện. Anh Mikael giải thích: 

- Sau khi lãnh bí tích Rửa Tội, tôi quyết định thực thi đức bác ái, xét vì không có gì ngăn chặn tôi có thể 

cho đi trọn vẹn. 

... Đức Chúa GIÊSU cất tiếng nói: ”Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, 

Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Thầy, và hãy học với Thầy, vì Thầy có 

lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách Thầy êm ái, và 

gánh Thầy nhẹ nhàng” (Matthêu 11,28-30). 

(”FOI & VIE”, Mensuel des catholiques du diocèse de Toulouse, No 69 - Juin 2011 - 151è année, trang 23) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 



QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC NỮ TRINH MARIA ĐỐI VỚI MA QUỶ 

 

... Kể từ tháng 6 năm 1986, Cha Gabriele Amorth (1925-2016) 

là Linh Mục trừ quỷ của giáo phận Roma. Chính Đức Hồng Y 

Ugo Poletti (1914-1997) khi làm Giám Quản Roma đã ủy thác 

cho Cha nhiệm vụ này. Cha Gabriele Amorth thuộc Hội Dòng 

Thánh Phaolo. 

Trước tệ nạn các giáo phái lan tràn và nhất là để giúp các tín 

hữu Công Giáo có một hiểu biết đúng đắn về sức tàn phá của 

ma quỷ trong đời sống con người, Cha Gabriele Amorth đã xuất 

bản ba cuốn sách, ghi lại kinh nghiệm trừ quỷ của Cha, như một 

tiếng chuông vừa báo động vừa cảnh tỉnh các tín hữu Công 

Giáo. (Un esorcista racconta - Nuovi racconti di un esorcista - 

Esorcisti e Psichiatri). 

Một hiện tượng lạ lùng: cuốn sách đầu tiên của Cha xuất bản tháng 9 năm 1990 bán ”chạy như tôm 

tươi”! Chỉ trong vòng 13 tháng sau đó, cuốn sách tái bản đến 8 lần! Rồi trong 2 năm 1991-1992 giáo 

phận Roma đã phải chỉ định thêm rất nhiều Linh Mục trừ quỷ. Hiện nay trong toàn nước Ý có 180 Linh 

Mục trừ quỷ. 

Năm 1990, Cha Gabriele Amorth thành lập Hội Linh Mục Trừ Quỷ tại Ý. Và từ năm 1996 Cha là Chủ Tịch 

Liên Hiệp Quốc Tế Các Linh Mục Trừ Quỷ. 

Trong chương kết của cuốn sách thứ hai: ”Những chuyện kể mới của một Linh Mục trừ quỷ”, xuất bản 

tháng 10 năm 1992, Cha Gabriele Amorth dành riêng để nói về quyền lực của Đức Mẹ MARIA đối với ma 

quỷ. 

Sau khi lược qua các trình thuật Kinh Thánh, mô tả Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA là kẻ thù và là người 

chiến thắng ma quỷ, đặc biệt nơi chương III của Sách Sáng Thế và chương XII của sách Khải Huyền, Cha 

Gabriele Amorth ghi lại những lời ma quỷ ca tụng quyền năng của Đức Mẹ MARIA. Cha viết. 

Cha Faustino Negrini - Linh Mục bạn tôi - từng thi hành chức vụ trừ quỷ nhiều năm nơi đền thánh Stella 

thuộc giáo phận Brescia (Bắc Ý), trong một buổi trừ quỷ đã hỏi ma quỷ: 

- Tại sao ngươi hãi hùng kinh khiếp mỗi khi ta kêu tên Đức Trinh Nữ MARIA? 

Tên quỷ trả lời, qua miệng của người bị nó ám hại: 

- Bởi vì Đức Mẹ MARIA là Thụ Tạo khiêm tốn nhất trong mọi loài thụ tạo, còn tôi là tên kiêu căng nhất; 

Đức Mẹ MARIA là Người tuân phục nhất, còn tôi là tên phản động nhất chống lại THIÊN CHÚA; Đức Mẹ 

MARIA là Đấng Trinh Khiết Vẹn Tuyền nhất, còn tôi là tên bẩn thỉu nhất .. 



Nhớ lại lời kể của Linh Mục bạn nên hồi năm 1991, trong một vụ trừ quỷ, tôi nhắc lại ba điều ma quỷ bị 

bó buộc xưng thú rồi ra lệnh cho tên quỷ: 

- Đức Trinh Nữ MARIA được ca tụng bởi ba nhân đức. Bây giờ ngươi phải nói cho ta biết nhân đức thứ 

tư, nhân đức mà ngươi rất sợ hãi. 

Tên quỷ trả lời ngay, ngoài mức chờ đợi của tôi: 

- Đức Trinh Nữ MARIA là Thụ Tạo duy nhất có thể chiến thắng được tôi hoàn toàn, bởi vì Đức Trinh Nữ 

MARIA không hề dính chút bợn nhơ của tội lỗi! 

Nếu chính ma quỷ nói như thế về Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, thì chúng tôi - những Linh Mục trừ 

quỷ - phải nói thế nào về Đức Mẹ MARIA đây??? 

Hơn ai hết, Linh Mục chúng tôi là những người có thể nói là đã cảm nghiệm một cách cụ thể quyền năng 

của Đức Mẹ MARIA. Hơn ai hết, chúng tôi nghiệm thấy sâu xa rằng Đức Trinh Nữ MARIA đúng thật là 

Đấng Trung Gian ban phát ơn lành, bởi vì Đức Mẹ là Người đã luôn luôn cầu khẩn được Chúa Con giải 

thoát chúng ta khỏi ách thống trị của ma quỷ! 

Mỗi khi bắt đầu nghi thức trừ quỷ, nếu nạn nhân là người bị quỷ ám thật sự, thì tức khắc người ta nghe 

tên quỷ chửi bới và tìm cách trốn tránh: 

- Tôi ở đây thật tốt; tôi sẽ không bao giờ ra khỏi nơi này; ông chỉ là một tên yếu đuối; ông không chống 

nổi tôi đâu, chỉ mất thời giờ thôi! 

Thế nhưng từ từ sau đó, khi nhắc đến danh thánh Đức Nữ Trinh MARIA, tên quỷ đổi giọng ngay. Hắn ta 

nói:   

- Chính Bà Ấy muốn tôi ra khỏi đây; tôi không thể nào chống lại Bà Ấy; nói với Bà Ấy là đừng có cầu khẩn 

cho người này; Bà Ấy yêu thương người này quá đỗi; như thế thì tôi không còn làm ăn gì được nữa .. 

Rất nhiều lần, trong các buổi trừ quỷ, ngay từ đầu tôi cảm nhận được sự can thiệp của Đức Trinh Nữ 

MARIA, bởi vì tên quỷ rên rỉ: 

- Tôi ở đây yên hàn như vậy mà Bà Ấy gửi ông đến; tôi biết tại sao ông đến đây, vì chính Bà Ấy muốn như 

vậy; nếu Bà Ấy không can thiệp, thì có lẽ ông và tôi chẳng bao giờ gặp nhau và ông cũng chẳng làm gì 

được tôi! 

Thánh tiến sĩ Bernard thành Clairvaux (1090-1153) trong bài giảng nổi tiếng về vai trò trung gian của 

Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA đã nói: ”Đức Mẹ MARIA là tất cả lý chứng cho niềm Hy Vọng của tôi”. 

Câu nói này tôi học biết từ niên thiếu, nhưng giờ đây, trải qua cuộc đời Linh Mục và nhất là, trải qua kinh 

nghiệm trừ quỷ, tôi càng hiểu và cảm nghiệm sâu xa hơn câu nói của thánh Bernard, và đến lượt tôi, tôi 

cũng tuyên xưng với trọn xác tín của mình rằng: 

- Đức Mẹ MARIA là tất cả lý chứng cho niềm Hy Vọng của tôi. Nhờ Đức Mẹ mà Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến 

với chúng ta và nhờ Đức Chúa GIÊSU mà chúng ta lãnh nhận mọi ơn lành. Đó là chương trình của THIÊN 



CHÚA CHA, một chương trình không hề thay đổi. Mỗi một 

ơn lành đều qua tay Đức Mẹ MARIA và nhờ Đức Mẹ mà 

chúng ta lãnh nhận Đức Chúa Thánh Thần, Đấng giải thoát, 

an ủi và làm vui mừng... 

... Kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm 

Nguyên Tội 

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể 

giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng Mẹ. 

Mẹ là Mẹ THIÊN CHÚA, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương 

Toàn Năng, là Đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. 

Biết bao nhiêu lần, Mẹ đã cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc 

trong cơn nguy biến. 

Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ 

quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Để 

thực hành mệnh lệnh của Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù 

trì, ngày nay và mãi mãi. 

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng Giáo Phẩm, dìu dắt và thánh hóa các Linh 

Mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông 

đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con, đang phải khốn khó vì Đạo Chúa. 

Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, xin Mẹ đem tinh 

thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết, để 

cùng nhau xây dựng lại giang sơn. 

Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do, hòa 

bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi. 

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác 

nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt 

của Mẹ. 

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ 

nhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. 

AMEN. 

(Gabriele Amorth, ”NUOVI RACCONTI DI UN ESORCISTA”, Edizioni Dehoniane Roma, 10/1992, trang 213-

222) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


